Dat de glinsters, hoe klein en vergankelijk ze
ook zijn, nog mooier zullen schitteren als we
ze met elkaar delen? Dat wens ik iedereen!

Hoezo?

Van oud naar nieuwejaar. Het vroor.
Vooraleer de zon haar bol boven de Grote
Nete dijk stak schilderde ze een felle gele
lijn. Er glinsterden kristallen op een glazen
deurtje.

Ik zag in de vele vormen een kruis, ik dacht
met liefde aan de vele mensen die we al
moeten missen.

Ik zag ook een vraagteken en ik dacht met
enige bezorgdheid aan onze onbekende
toekomst.

Aan de ruimte ertussen dacht ik aan wat ik
zelf mag invullen.

Voldoende samen nadenken en praten?

Blijven fantaseren en initiatieven nemen?

Nieuwe liederen schrijven? Acteren? Muziek spelen? Een lichtje zijn voor andere mensen, iets waardevols
betekenen voor kinderen, hoop voor beterschap en troost aan rouwenden bieden?

Bezoekjes brengen bij mensen die niet meer weg kunnen?

Keitoffe voorstellingen gaan kijken en van alles onverwacht en verrassends beleven?

Buiten werken, bomen goed onderhouden en voor schaduw zorgen?

Kinderen zich laten thuis voelen en veel goeds laten beleven tijdens kampjes?

Nog meer groenten kweken in mijn moestuin?

Dieren die hun plan trekken in de natuur aan Het Netepaleis een goed thuisplekje geven en beetje helpen
overleven?

Reizen met Heet op de Planeet? Met Bella Ciao acts?

Brieven schrijven en Amnesty petities tekenen?

Dat Mathieu Van der Poel dan nog steeds als Nederlander wordt aanzien is spijtig want hij praat gewoon
Vlaams en is zelfs hier geboren.

Ik hoop gewoon Vlaams te kunnen blijven praten met mijn kleinkinderen en met u dus ga ik zo min mogelijk
onze eigen zenders aanzetten om niet nog meer te “verHollandsen”.

Maar ja, we kunnen er ook beter onze stem voor gebruiken en stoppen met klagen!

0 o oei al goed nagedacht en geklonken op het nieuwe jaar 2026. & & &

We beginnen eraan!
Voor iedereen wens ik een goed jaar met de nodige moed.

Ik stuur alvast positieve kracht! &) A & Hilde Frateur Kessel 1 januari 2026



