
Met verdriet maar met veel liefde en dankbaarheid melden we dat Jet De Laet is heengegaan.  
 
Jet was een lieve vriendin met een hart van goud. We mochten haar kennen als iemand die steeds 
klaar stond voor anderen. Zij was vrijwilligster bij MMM vzw, altijd met een lieve glimlach. Als een 
ervaren en creatieve natuurgids kon zij kinderen en medewerkers tijdens kinderkampjes ook veel 
bijbrengen! 
Helaas moest ze dit alles laten en beschreef zij haar strijd tegen kanker als een hoge berg die je moet 
beklimmen met zware botinnen... 
Zij volgde ons tot vorige week nog via onze Facebookpagina's en genoot nog mee van ons 

Herfstkampje en van de natuurfoto's aan Het Netepaleis. Hierbij enkele foto's ter 
herinnering. 
Lieve Jet, we gingen samen nog zoveel doen... Je hebt voor altijd je warm plekje in ontelbare harten en 

zal fel gemist worden maar je deed al wat je kon! Iemand als jij sterft nooit helemaal...  
Elke lente zingen wij voor jou en zullen we bloemen zaaien die een stukje aarde altijd opnieuw kleur 
zullen geven.... 

Dank dat je bij ons was, het ga je goed  

 
"De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en iedereen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen 
We zien ze vallen op de grond  
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd  
dat al wat sterft zal bloeien" 

 
Jet 
  
° Mortsel 22-08-1056  
+ Berlaar 29 -11-2021 

 
Met diep medeleven aan Koen Sellekaerts, haar kinderen, schoon- en 

kleinkinderen, familie, mensen van Dagpauwoog, vele vrienden...

 
Hilde Frateur 
ook namens MMM Kinderkampen, Het Netepaleis, vzw MMM, Zingen over de grenzen heen... 
 


